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Het milieu-
probleem

Is onze ecologische bekering wel diepgaand genoeg?

De optredens van ondermeer Al Gore
hebben voor een sprong vooruit ge-
zorgd in de bewustwording van de mi-
lieuproblematiek, maar ze hebben ook
geleid tot een hype die gevoed wordt
vanuit een doemdenken rond de toe-
komst van onze planeet. We worden nu
haast dagelijks geconfronteerd met
beelden die ons daaraan herinneren:
overvloedige regens, extreme droogte,
afsmelten van gletsjers. Indien we ons
laten meeslepen in deze stroomvan ne-
gatieve informatie ontstaat een grote
angst.En angst is een slechte raadgever
die aanzet tot paniekreacties vanuit
zelfbehoud, die niet uitstijgen boven
een gewetenssussende oppervlakkig-
heid. Bovendien neemt ieder handelen
dat uit angst voortkomt snel extreme

en extremistische proporties aan.
Milieuverloedering is een vorm van
agressie die vaak ontstaat uit angst om
inkomen, comfort en voorrechten te
verliezen.Voorbeelden zijn het massaal
gebruik van pesticiden uit vrees voor
minder winst bij de oogst, het afslach-
ten van complete veestapels uit vrees
voor het imago van het land,... Maar
ook agressie tegenover mensen en be-
drijven die bestempeld worden als vij-
anden van de natuur is niet zeldzaam.

Daarnaast speelt een gebrek aan ver-
antwoordelijkheidszin een belangrijke
rol. Denk maar aan schone lucht kopen
in Afrika om hieringrepen te vermijden
die inspanning vragen. We krijgen
enorm veel van de natuur, maar verge-
ten dit te beantwoorden met respect.

De grootste uitda-
ging én zorg is
echter dat men
nog steeds weinig
rekening houdt
met de diepste
oorzaak van het
milieuprobleem:
het enorme ver-
schil in sociale
omstandigheden
op onze planeet.
De Noord-Zuid-
verhouding met
een ongelijke ver-
deling van de
middelen en met
scherpe sociale
tegenstellingen is
daar de pijnlijkste
uitdrukking van.
Neem het voor-
beeld van onze
houtproducten
die voor een
groot stuk ten na-
dele van derde-
wereldlanden

worden ontgonnen, met problemen
van massale ontbossing en erosie. Of
het promoten van biobrandstof om hier
bij ons minder te vervuilen maar de
armen in het Zuiden nog meer in de
greep van monoculturen dwingt en van
de broodnodige landbouwgrond voor
eigen voedsel berooft.

Bevrijdingstheologen verkondigden al
in de jaren '80 dat het armoedepro-
bleem uit de wereld helpen ook de eco-
logische problemen voor het grootste
deel zou oplossen. Recent haalde de
paus aan dat de christenen op vlak van
milieuzorg de fundamentele bood-
schap van respect voor de schepping
niet genoeg omzetten in een conse-
quent handelen, terwijl ze juist voor-
trekkers zouden moeten zijn.

De toekomst van onze planeet vraagt
een cultuur van dialoog op alle fronten,
op de eerste plaats vanuit een oprechte
zorg voor elke mens op de planeet en
van daaruit voor de omgeving waarin
die mens leeft, en moet kunnen blijven
leven. 'Herstel van de harmonie tussen
mens en natuur is een enorme daad van
liefde voor de mensheid van morgen’,
zei Chiara Lubich hierover.

We hebben nood aan een radicale eco-
logische bekering, en wel een bekering
tot de mens. Pas dan kan de ecologische
hype duurzame oplossingen bewerken.
Voorstellen en manieren van aanpak die
aldus groeien uit oprechte ontmoeting
en dialoog tussen mensen, zullen auto-
matisch oog hebben voor de mens in
relatie tot de natuur en voor mensen die
waar ze zich ook bevinden op de pla-
neet in verbondenheid leven met el-
kaar. We hebben dan te maken met een
ecologie 'vanuit’ en ‘in’ gemeenschap,
die zal doordringen naar de kern van
het probleem. [
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